
toen…….. 



  De dingen zijn veranderd 



Tijdens een wandeling 
vroeg de kleindochter 

aan Opa  
 “Hoe oud ben je opa” 



Hij antwoorde   ’een minuutje, ik ben 
geboren ….. 



 

Toen bijna niemand een televisie had 



 

Euro’s bestonden toen nog niet 
 



 

- Er was nog geen centrale verwarming  ! 



Een koelkast of diepvries bestond nog niet ! 



Niet overal was Electriciteit 



Niemand had een bankpasje ! 



De gsm bestond nog niet ! 



een vaatwasser was er nog niet ! 



wasmachines waren er ook nog niet ! 



we hadden ook geen wasdroger, de was hing aan de lijn ! 



-we gingen elke zondag naar de mis ! 



- Vrijdags kwam er geen vlees op tafel ! 



- Meesters en juffen waren priesters en nonnen ! 



- De bakker leverden elke dag aan huis ! 



Ook de melkboer kwam aan huis ! 



Aardappelen haalden we bij de boer ! 



- Een ijsje koste 10 cent ! 



Er waren nog geen discotheken ! 



 

 
Digitale camera’s waren er nog niet ! 



- We werden niet naar school gebracht ! 



Kinderdagverblijven waren er nog niet ! 



We hoefden nooit naar de slager ! 



Een supermarkt kenden we niet ! 



We hadden geen CD of DVD,  … alleen 33 toerenplaten ! 



-Het water kwam nog niet uit de kraan ! 



Een teiltje was ons zwembad ! 



we kochten snoep voor ‘n cent ! 



Aardgas was er nog niet  



Een sigaretje of sigaartje kon toen nog ! 



De groeten 
van: 

 

 

 

                opa 


